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Het is half augustus en we zitten al meer dan honderd dagen zonder kabinet.
Daar wordt veel over geklaagd, maar persoonlijk vind ik het wel verfrissend.

Is het u ook opgevallen? Al drie maanden of langer geen politici meer op de
voorpagina van de krant die voorstellen de lucht in slingeren die in werkelijk-
heid gewoon flaters of losse flodders zijn. ‘Een ballontje oplaten; wordt het
ook wel genoemd. ledereen weet dat het nergens over gaat en dat dit voorstel
het in de verste verte nooit zal halen, en toch worden de kranten er weer vol
mee geschreven. Hopelijk vindt u dat wij als vakblad het anders doen. Ook als
redactie van dit vakblad kunnen wij onszelf jammer genoeg niet loszingen van
de waan van de dag, hoe goed we daar ook ons best voor doen. lets wat van-
daag heel belangrijk lijkt, blijkt na verloop van tijd eigenlijk een losse flodder.
Het SBR-verhaal hoort daar in mijn visie ook bij. Er is niks mis met de keuze om
een ander infillmateriaal te gebruiken, maar als beheerder of beleidsambte-

Het is natuurlijk bizar dat er in een wereld
waar 500 miljoen wordt betaald voor een
snotneus die een beetje kan ballen,

niet een paar grijpstuivers beschikbaar

zijn voor een goed veld

naar zou je dat toch los moeten zien van de hype. Je weet dat zo'n onderwerp
weer wegebt en het is jouw taak om ondanks de hype en de waan van de dag
een goede beslissing te nemen. Of eigenlijk zul jij als beheerder die beslissing
in de meeste gevallen niet nemen, maar is jouw inbreng wel cruciaal bij het
uitbrengen van het advies aan de politiek en de sportveldbestuurder.

In de sportwereld zijn er overigens meer zaken die net als SBR gebukt gaan
onder de waan van de dag. Wat denkt u bijvoorbeeld van de tegenstelling
kunstgras/natuurgras? We lezen constant in de krant dat de BVO-clubs in de
eerste en eredivisie allemaal terug willen naar natuurgras, maar we lezen nooit
wie dat gaat betalen. Het is natuurlijk bizar dat er in een wereld waar 500 mil-
joen wordt betaald voor een snotneus die een beetje kan ballen, niet een paar
grijpstuivers beschikbaar zijn voor een goed veld. Het Weuro-toernooi van de
afgelopen maanden heeft bewezen dat het allemaal niet zo moeilijk is. Als je
maar wilt, komt dat veld er gewoon, maar hou op met die komkommerver-
halen in de krant over alle BVO's die weer op natuurgras gaan spelen. Dat zet
geen zoden aan de dijk - of moet ik zeggen: zoden op het veld?

Met vriendelijk groet,
Hein van lersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur
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