het ook een onsje minder zijn?

De groene sector praat vandaag de dag veel over de bezuinigingen
die op ons zijn neergedaald. De troonrede is weer achter de rug en de

oppositie huilt en klaagt over gebrek aan visie en leiderschap. Inhoudsloos
geroeptoeter van het Haagse pluche en de kleur is ehh....juist, niet groen.

Gaan we liggen huilen en protesteren?

Neem nou die staatssecretaris Bleker. Roept dat ‘groen zich moet terug
verdienen’. Tja, wat kan ik met deze boodschap? Als er economische
motieven aan ten grondslag liggen, krijgt groen echt wel een andere status.
Er zijn gemeenten in Nederland waar dat lukt. Arnhem is zo'n voorbeeld
waar het groen ingezet wordt om bedrijven over de streep te trekken om
zich juist daar te vestigen. Maar wij sportveldbeheerders hebben (nog) te
weinig invioed op die zogenaamde visie van politici.

Door economische motieven krijgt groen een
andere status

In tijden waarin budgetten dalen moet je juist terug naar de basis. Desnoods l
onder nul. Ik weet het, het klinkt koud, maar een crisis schept nieuwe

mogelijkheden om je beheersysteem onder de loep te nemen. specialisten die zich flexibel bewegen tussen de krachten van politiek en
Het valt me dan wel vies tegen dat IPC Loze Ruimte de opleiding gebruikers en ten tweede mag het best een onsje minder zijn.
terreinmeester schrapt omdat er een paar mensen te weinig zijn. WTF?

Schrap die dure broodjes bij de lunch, zelf kopiéren van lesmateriaal, zoek Twijnstra consultancy heeft een onderzoek gedaan naar bezuinigen op sport
een sponsor in het bedrijfsleven, verzin iets, maar houd toch please, please in de gemeenten. Dat blijkt allemaal reuze mee te vallen. Grappig toch, dat
de kennis op peil in onze bedrijfstak. Jammer joh, gemiste kans. Na kennis onze bedrijfstak maatschappelijk gezien hoog scoort en dus belangrijk is. Ja
volgt vaardigheid en niet andersom! ja mensen, sporten levert de samenleving meer op dan dat het kost!

Hebben ze er in Den Haag dan toch verstand van?
Het mag wel een onsje minder zijn

Met vriendelijke groeten,
Peter Mook

Het kan ook anders. Blijf het zoeken in de kansen die, ook in mindere

tijden, er echt zijn. Ik geef per jaar 15 duizend euro uit aan de aannemer

om al het groen rondom de sportparken te zagen en versnipperen. Da’s

makkelijk, was altijd de gedachte. Nu koop ik zelf een versnipperaar van 15

duizend euro (heb je hem zien staan op de demodagen?) en plannen we

het werk zodanig dat wij dit lekker zelf gaan doen. Na ruim een jaar mijn

investering terugverdiend en jaarlijks 15 mille bezuinigen op mijn exploitatie.

Voila, had ik dat maar eerder bedacht. Slechts een voorbeeld. Ik weet zeker

dat er bij iedere fieldmanager mogelijkheden zijn om ‘verder te gaan met

minder’ en mét behoud van kwaliteit. Die flexibiliteit is er, daar geloof ik in.

Dus niet bij de pakken neerzitten en klagen, maar strijdbaar op zoek naar
oplossingen en niet te veel luisteren naar al die paardenorganen uit de
landelijke politiek. Wij zijn de specialisten en weten hoe het kan en moet.
Dat moet je dus overdragen naar gebruiker en politiek. Spreek je ambitie
uit!

Kent u nog de standaardvraag ‘mag het onsje meer, mevrouw'?
Ik ben daar helemaal klaar mee. Ten eerste zijn wij niet ‘standaard’, maar
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